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ongeveer 1200 dodelijke slachtoffers waren de 
meerderheid burgers. De massamoord in Gaza 
sleept nu echter al meer dan twee maanden 
aan en beantwoordt ondertussen aan de 
internationale definitie van een genocide. 

De officiële objectieven, het bevrijden van 
de Israëlische gijzelaars en het uitschakelen van 
alle Hamasstrijders, zijn ondanks de militaire 
overmacht nog steeds niet bereikt. Zelfs indien 
het al mogelijk zou zijn om Hamas militair 
te vernietigen in Gaza, zullen de ideeën en 
aspiraties erachter blijven bestaan, ongetwijfeld 
versterkt door vele tienduizenden jongeren die 
de volledige impact van deze oorlog hebben 
ervaren. 

Het Palestijnse collectieve trauma van deze 
recente geweldsorgie, komt bovenop de context 
van decennialange onderdrukking, mensen-
rechtenschendingen, bezetting, kolonisering 
en apartheid. In Gaza leeft de bevolking sinds 
2007 ook onder een doorgedreven Israëlische 
blokkade, die streng inperkt wat en wie het 
gebied in- en uitgaat. Daarnaast kregen de 
Gazanen de afgelopen 15 jaar al vijf maal een 
dodelijk Israëlische militaire operatie te verduren 
- de oorlog sinds 7 oktober niet meegerekend.     

Er is echter geen militaire oplossing! 
Onderdrukking ondermijnt immers niet alleen 
de rechten, waardigheid en levens van de 
onderdrukten, maar uiteindelijk ook de veiligheid 
van de onderdrukkers. Zonder rechtvaardige 
politieke oplossing voor de achterliggende 
oorzaken van het Israëlisch/Palestijns conflict 
zal de regio nooit vrede kennen.

Maar nu moet in de eerste plaats een einde 
worden gemaakt aan de genocide in Gaza. Er is 
dringend nood aan een onmiddellijk staakt-het-
vuren! Humanitaire pauzes zijn slechts doekjes 
voor het bloeden. Machteloos blijven toekijken 
is geen optie. Elk initiatief om druk te zetten op 
Israël heeft zin, van een individuele boycot tot 
syndicale en andere acties om de Israëlische 
moordmachine te treffen. Elke uiting van 
solidariteit met de Palestijnen, van je uitspreken 
op sociale media tot het uithangen van posters 
en deelnemen aan solidariteitsmarsen, is een 
hart onder de riem, zowel van de bevolking van 
Gaza als van de bredere menselijkheid.

KORT

Oproep tot solidariteit!

De gebeurtenissen in 
de Gazastrook beroeren. 
Over heel de wereld eisen 
mensen een rechtvaardige 
oplossing voor de reeds 
decennia aanhoudende 
crisis, te beginnen met een 
onmiddellijk staakt-het-vuren 
in Gaza. Sluit je aan bij deze 
eis en toon je solidair met de 
Palestijnen:  

*Informeer jezelf over de 
Palestijnse kwestie en de 
Israëlische bezettingspolitiek.

*Spreek je uit! Bij familie, 
vrienden en op sociale media.

*Maak je steun voor 
Palestijnse rechten zichtbaar! 
Hang de poster van deze telex 
aan je ruit of bestel onze 
A4-poster met afbeelding 
van een watermeloen via 
bastien@vrede.be

*Teken de petitie van 
11.11.11. (www.11.be) om 
te eisen van de EU dat er 
gestreefd wordt naar een 
onmiddellijk staakt-het-vuren 
en een stopzetting van de 
oneindige cirkel van geweld.

*Kom op straat! Neem deel 
aan een van de vele acties 
(www.vrede.be) of organiseer 
zelf iets in jouw gemeente.

*Steun de BDS-campagne! 
De boycot, desinvestering 
en sancties-campagne 
is een door Palestijnen 
geïnitieerde, vreedzame 
verzetsbeweging voor 
vrijheid, rechtvaardigheid en 
gelijkheid. Meer info: www 
bdsmovement.net

*Doneer aan UNRWA, het 
VN-Vluchtelingenagentschap 
voor Palestijnen, dat 
dringende humanitaire 
noodhulp biedt in Gaza: 
www.unrwa.org

  
Trefdag Vrede vzw

Op zaterdag 27 januari 
verwelkomen we iedereen 
(leden, vrijwilligers en 
sympathisanten) in De 
Expeditie in Gent op onze 
jaarlijkse trefdag. We zorgen 
voor een boeiende avond 
met interessante sprekers en 
muziek. Daarna heffen we 
het glas op het nieuwe jaar, 
waarin we onze strijd voor 
vrede en rechtvaardigheid 
met hernieuwde energie 
willen verderzetten. We 
zorgen ook voor Palestijnse 
en Syrische hapjes. Het 
evenement is gratis, maar 
gelieve in te schrijven via 
olga@vrede.be  

Aanvang: 19 u
Locatie: De Expeditie, 

Dok Noord 4F, 9000 Gent

Nationale actie Kleine-
Brogel

Save the date! Op 
zondag 21 april organiseert 
de Belgische Coalitie tegen 
Kernwapens (waarvan 
Vrede vzw een actief lid 
is), een nationale actie 
aan de luchtmachtbasis 
van Kleine-Brogel. Daar 
zijn al sinds de jaren 
1960 kernbommen van 
de Verenigde Staten 
gestationeerd. We 
voeren actie tegen de 
aanwezigheid van deze 
massavernietigingswapens 
op Belgisch grondgebied 
en roepen op voor een 
kernwapenvrij België 
in een kernwapenvrije 
wereld. 

 Meer info volgt op 
www.vrede.be 

STUDIEDAG

Zowel de Verenigde Naties als de Hoge 
vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken 
voor de EU,  Josep Borrell, nemen het woord 
‘apocalyptisch’ in de mond om het bloedbad in 
Gaza te omschrijven. 

Na de dodelijke Hamas-aanval op 7 oktober 
2023 botviert Israël zijn wraak op een hele 
bevolking. Ongeveer 2,2 miljoen Gazanen, 
waarvan zeker de helft kinderen, zijn het 
slachtoffer van doelbewust sadisme. De 
Gazastrook, een gebied van amper 360km², 
wordt onderworpen aan onophoudelijke 
bombardementen, een totale belegering en een 
militair grondoffensief. 

Het resultaat is een ware humanitaire 
catastrofe. Midden december 2023 staat 
de teller al op zo’n 20.000 doden, meer dan 
50.000 gewonden (van wie velen voor het leven 
verminkt), 1,9 miljoen intern ontheemden en 
honderdduizenden zwaar getraumatiseerde 
kinderen die familieleden en andere 
kinderen voor hun ogen afgemaakt zagen 
worden. Ziekenhuizen worden stelselmatig 
bestookt, medische hulpverleners worden 
door sluipschutters onder vuur genomen, en 
journalisten en humanitaire hulpverleners 
worden evenmin gespaard.

 
Mensen over de hele wereld trekken in 

totale verontwaardiging, onmacht en woede 
de straat op om een einde aan het geweld te 
eisen. Velen van hen hebben helemaal geen 
grondige politieke kennis of standpunten over 
de Israëlisch/Palestijnse kwestie, maar voelen 
in elke vezel van hun lichaam dat het massaal 
afslachten van burgers en kinderen die geen kant 
op kunnen, fundamenteel indruist tegen elke 
menselijkheid. De Israëlische premier Netanyahu 
-gesterkt door de onvoorwaardelijke morele en 
gulle financiële steun van de Verenigde Staten- 
blijft het wereldwijde protest negeren. 

Tegelijkertijd is de gewenning in de media na 
meer dan twee maanden dermate ingetreden, 
dat Gaza al bijna geen nieuws meer is, maar 
een fait divers. Nochtans gaat het om een 
regelrechte massamoord! 

Wat Hamas aanrichtte op 7 oktober was 
een zware inbreuk op het oorlogsrecht. Van de 
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Sinds 7 oktober is de hele bevolking van de 
Gazastrook het onderwerp van bloedig Israëlisch 
oorlogsgeweld. Het gaat om een gruwelijke 
collectieve bestraffing, waarbij niet alleen 
strijders maar ook burgers geviseerd worden: 
een zware schending van het internationaal 
humanitair recht. Daarom mag ons land op 
geen enkele manier bijdragen aan de Israëlische 
bewapening.

Terwijl Hamas terecht veroordeeld wordt door 
o.a. de EU voor het plegen van oorlogsmisdaden 
tijdens de aanval van 7 oktober, durven sommige 
Europese overheden Israël zelfs amper te 
vragen om het internationaal humanitair recht 
te respecteren. Ons land doet dat wel, en pleit 
ook voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. 
België moet al het mogelijke doen om andere 
Europese landen te overtuigen van de noodzaak 
hiervan.

Maar ons land kan en moet meer doen dan 
dat. Het moet op zijn grondgebied, de praktische 
naleving afdwingen van de internationale 
regels die het heeft onderschreven. Zo stelt het 
internationaal Wapenhandelsverdrag (2014) dat 
staten geen uitvoer van wapens mogen toelaten 
wanneer ze weten dat die gebruikt kunnen 
worden voor het plegen van oorlogsmisdaden 
en aanvallen gericht tegen burgers en 
burgerdoelwitten. Die verplichting geldt ook voor 
de doorvoer van wapens. Alle staten hebben dus 
de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hun 
grondgebied, hun luchtruim, hun havens en hun 
luchthavens niet gebruikt worden om een ander 
land te voorzien van de middelen waarmee het 
oorlogsmisdaden dreigt te plegen of pleegt.

Helaas is in België het wettelijk kader voor 
de controle op de wapendoorvoer veel te laks, 
en voor de overheden op de verschillende 
bestuurlijke niveaus, is het te gemakkelijk om hun 
bevoegdheden niet uit te oefenen. De afgelopen 
jaren zijn er meerdere voorbeelden geweest van 
doorvoervergunningen die overhaast werden 
verleend of na minimalistische controles. 

Sinds 7 oktober blijkt dat de controles, ondanks 
de dramatische ontwikkelingen in de Gazastrook, 
niet zijn verscherpt. De Belgische autoriteiten -in 
brede zin- zwijgen over de aard van bepaalde 
overdrachten van materialen of over de inhoud 
van bepaalde ladingen die ons land doorkruisen, 
zowel door de lucht als over zee. 

Wij eisen opheldering en volledige en 
transparante informatie, gevolgd door concrete 
en effectieve actie binnen het raamwerk van 
de bevoegdheden van een soevereine staat. 
Er mogen geen wapens door België gevoerd 
worden die naar Israël gaan, waar ze kunnen 
bijdragen aan oorlogsmisdaden. 

Daarom roepen we de internationale 
gemeenschap op om een alomvattend 
wapenembargo op te leggen aan alle partijen 
betrokken bij het geweld in Israël en Palestina. 

De federale en gewestelijke overheden 
in België roepen we op om -conform hun 
internationale verplichtingen krachtens het 
Wapenhandelsverdrag en de eigen beleidslijnen- 
onmiddellijk actie te ondernemen gericht op het 
verhinderen van de doorvoer van wapens en ander 
militair materieel naar de strijdende partijen. 

VOOR EEN MILITAIR EMBARGO!

STOP DE GENOCIDE!
STOP DE STRAFFELOOSHEID!

WESTERSE DUBBELE MORAAL

        Check de kalender op WWW.VREDE.BE regelmatig. Er komen geregeld acties en activiteiten bij.

Vredesorganisaties, mensenrechtenorganisaties en andere middenveldorganisaties van over heel 
de wereld -waaronder Vrede vzw- veroordelen al van in het begin zowel de aanval op burgers van 
Hamas, als de arbitraire militaire reactie van de Israëlische regering, en roepen op tot een dringend 
einde aan het geweld. Ze worden gesteund door vele honderdduizenden demonstranten en de 
regeringen van de meeste landen ter wereld. 

 
In de Algemene Vergadering van de VN werd op 27 oktober met een overweldigende meerderheid 
een resolutie gestemd die opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. De eeuwige bondgenoot van 
Israël, de VS, stemde tegen, maar van de 27 EU-landen stemden er ook maar acht voor, waaronder 
België (naast Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Malta, Portugal en Slovenië). Vier EU-landen 
stemden tegen (Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Kroatië) en de rest -samen met het Verenigd 
Koninkrijk- onthield zich.

Ondanks het groteske bloedvergieten in Gaza, blijven verschillende westerse wereldleiders de acties 
van Israël onbeschaamd goedpraten en steunen. De extensieve militaire campagne, die neerkomt 
op een genocide, wordt aanvaard als een ‘gerechtvaardigde reactie’ met het bijhorende mantra 
dat Israël ‘het recht heeft om zich te verdedigen tegen terroristen’. Niet alleen wordt Hamas hierbij 
handig gelijkgesteld aan alle Gazanen, het is ook een behoorlijk kromme redenering  om te beweren 
dat een bezettende koloniale staat zich kan beroepen op ‘het recht op verdediging’ tegenover het 
volk dat het bezet. Er wordt overigens zelden gesproken van het recht van de Palestijnen om zich te 
verdedigen, laat staan zich te verzetten, tegen het al decennia aanhoudende  systemische geweld van 
het Israëlisch bezettings-, kolonisatie- en apartheidsregime.

De VS voorziet Israël van uitgebreide politieke en militaire dekking, o.a. in de vorm van 3,8 miljard 
dollar aan jaarlijkse militaire hulp. En terwijl de EU de acties van Hamas onmiddellijk veroordeelde als 
oorlogsmisdaden, blijft een formele veroordeling van Israëls excessief militair optreden uit, laat staan 
dat er over sancties gesproken wordt. De EU is als blok de belangrijkste handelspartner van Israël dus 
sancties zouden een doeltreffend drukkingsmiddel kunnen zijn om bijvoorbeeld een staakt-het-vuren 
te eisen. Maar de Unie pleit op dit moment zelfs niet voor een staakt-het-vuren, want het redden van 
mensenlevens wordt blijkbaar als radicaal beschouwd door bepaalde lidstaten. 

In het geval van de Russische invasie van Oekraïne kwamen de sanctiepakketten vanuit de EU nochtans 
wel snel en waren de veroordelingen krachtig. ‘Mannen, vrouwen en kinderen van water, elektriciteit 
en verwarming afsnijden terwijl de winter eraan komt, dat zijn daden van pure terreur’, proclameerde 
de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in de herfst van 2022, toen ze uithaalde 
naar de Russische aanvallen op de Oekraïense civiele infrastructuur. Wanneer de Israëlische minister 
van Defensie een jaar later aankondigde dat hij de opdracht had gegeven om de Gazastrook volledig 
af te snijden van elektriciteit, water, brandstof, voedsel en medicijnen, bleef een veroordeling van 
deze ‘daden van pure terreur’ uit. Wel prijkte er een Israëlische vlag op het gebouw van de Europese 
Commissie in Brussel.

De Europese Unie maakt zich met haar selectieve verontwaardiging over mensenrechtenschendingen 
en oorlogsmisdaden ongeloofwaardig. Ze verliest het moreel gezag om andere landen terecht te wijzen. 
En met haar inconsequente houding ondergraaft de Unie, de internationale rechtsorde waarvan ze zelf 
beweert ze zo hoog in het vaandel te dragen. Al wie Israël steunt, faciliteert en rechtvaardigt bij het 
plegen van gruwelijke oorlogsmisdaden en het negeren van het internationaal recht, is schuldig aan 
medeplichtigheid.
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